Actieve Hoop

Door Marc Thiessens

Actieve hoop is de hoop om een tijdperk van juiste menselijke verhoudingen in het leven te
roepen, zowel in nationaal als in internationaal opzicht.

Het doel van juiste menselijke verhoudingen is gelijke rechten en kansen voor eenieder, waar
ook ter wereld, een te verwezenlijken doel, waarvoor alle welmenende mensen kunnen werken.

Er zijn mensen die vol verlangen hopen op het onverwachte en ongewone, op een te verwachten
wonder. Een wonder dat van buitenaf of door God wordt voortgebracht en hen van hun
verantwoordelijkheid bevrijdt en dat het werk voor hen wordt gedaan.

Het wonder kan plaatsvinden en het schone en onverwachte kan verschijnen, maar alleen als de
mens de voorwaarden hiertoe heeft voorbereid, de juiste omstandigheden heeft geschapen en
door het wonder van zijn eigen prestatie mogelijk heeft gemaakt.

Wij kunnen geen verdere toename van de uitdrukking van goddelijkheid verwachten totdat de
mens meer in overeenstemming met het goddelijke handelt.

Eenheid zal geen kenmerkende eigenschap van de mensheid zijn, totdat de mensen zelf de
scheidsmuren hebben afgebroken en de slagbomen tussen ras en ras, tussen land en land,
tussen godsdienst en godsdienst en tussen mens en mens hebben verwijderd.

De techniek of de werkwijze om juiste menselijke verhoudingen tot stand te brengen is het
gebruik van de geest van goede wil.

Door gebruik te maken van goede wil, in verband met de problemen waarmee de mensheid
wordt geconfronteerd, wordt het denkvermogen langs constructieve banen bevrijd.

Waar goede wil aanwezig is, storten de muren van afgescheidenheid en wanbegrip ineen.

Goede wil moet echter niet worden uitgebuit door groepen die voor hun eigen doelstellingen
werken, onverschillig hoe eerlijk, correct en oprecht zij ook mogen zijn. Indien dit zou
plaatsvinden, zou het uitlopen op een partijdige prestatie.

Wanneer goede wil een werkelijke en actieve factor is geworden in de menselijke
aangelegenheden, zullen wij het tot stand komen van juiste menselijke verhoudingen
aanschouwen en zal er een nieuwe geest van hoop, vertrouwen en begrip in de mensheid
worden aangetroffen.
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